
 

Ducktrail 
 
Vrijdagmiddag 11-4-25 vrij genomen om mee te gaan met de Ducktrail, georganiseerd door de PV. 
Ontvangst met koffie en thee waarna de uitleg volgde, want hoe rij je met een Lelijk Eendje? Nou lelijk 
waren ze zéker niet; ze waren allemaal gepimpt en hadden allemaal een leuke naam.  
 
De teams werden ingedeeld en gaan met die banaan! Eh, 2cv. 
 
En rijd het een beetje? 
Nee, totaal niet. 
 
Geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, stuur als vrachtwagen, versnellingspook komt uit 
het dashboard en ik moest op m’n jas gaan zitten anders kon ik niet over het dashboard heen kijken.  
 
Maar het was hartstikke leuk en we hebben enorm gelachen. We raakten de groep kwijt, hebben de 
poedelprijs gewonnen (niks) en kwamen als laatste weer terug bij het startpunt. Kortom, ontzettend 
genoten en volgende keer weer! 


